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Een brief vertroost wat he




Na het overlijden van een dierbare blijven woorden en Brieven

gedachten die u misschien nog heel graag een keer i\ﬁw
zou willen zeggen of uiten. S /

Het opschrijven van die woorden kan troost bieden en helpen < N
met het verwerken van een verlies. Moscowa biedt u daarom WU{fV
de mogelijkheid om een boodschap of brief aan uw dierbare te M

posten in onze speciale brievenbus. Anoniem of met uw naam,

wat u prettig vindt.

Uw woorden
Een speciale boodschap aan uw geliefde, een tekening of ‘gewoon’ iets vertellen;

uw post vindt in de brievenbus een plek tussen andere persoonlijke woorden.

Samen herdenken
Het is fijn te weten en voelen niet alleen te zijn met verdriet. Eens per jaar,
wanneer we gezamenlijk herdenken tijdens Lichtjesavond, laten we de post

symbolisch ‘naar de hemel’ vervliegen.

Brieven aan de hemel is een initiatief van Anita Meinema in samenwerking met
Begraafplaats & Crematorium Moscowa.



